Carnaval

Een optocht door de straten
met iedereen verkleed,
dan weet je hoe dat gekke feest

van al die mensen heet!

Ga jij alleen maar kijken,

of doe je liever mee:

als olifant of muzikant

of als een toverfee,

een danseres, een zeepiraat,
een vlinder die de lucht ingaat
een dikke dame, een konijn:

je kunt van alles zijn!
Niemand die je dan herkent,
die kan weten wie je bent —

en dat is juist zo fijn!

Nannie Kuiper

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

MUPO!



