Raadsels te koop

Ik ben een dier
bedrukt met strepen.
Liggen die strepen
op straat

dan moet je daar

oversteken.

Het is de woning
van de koning

en de koningin,
maar hun kinderen
trekken liever

de tuinen in.

Ik woon in een papieren hokje
zittend op een houten stokje.
ledereen die van me houdt,

snoept me lekker koud.
Ik draag

rokken en ringen.

Wil je die stelen

dan laat ik je wenen.

Riet Wille

Kom maar dichter, samengesteld door Jan Van Coillie, Averbode, 1990

MUPO!



